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Bekroond met de Prijs van de Jonge Jury in 2001.

Sander is een gewone jongen en is al vanaf de brugklas bevriend met Maarten en Chris. Sander merkt, dat
Maarten en Chris heel erg zijn veranderd sinds zij hele goede vrienden zijn van de stoere Emiel. Zo duwen
Maarten, Chris en Emiel een jongen in een rolstoel om en geven hem een trap na. Sander ziet het gebeuren
en wil Emiel eigenlijk tegenhouden, maar hij doet het niet. En daar voelt hij zich schuldig onder.

Sander is verliefd op Indra, een meisje uit zijn klas. Maar ook René, de broer van Indra’s beste vriendin, is
verliefd op haar. René is heel boos als Indra hem vertelt, dat ze verliefd is op een ander: op Sander. Om die
reden vertelt René op school dat Sander betrokken is geweest bij de mishandeling van de jongen in de
rolstoel. En ondanks dat Sander ontkent, gelooft iedereen René. ledereen, behalve Indra. Ze krijgt hierdoor
wel ruzie met haar beste vriendin. Wanneer Sander dan ook nog getuige is van een vechtpartij, waarbij
Maarten, Chris en Emiel een fietser afrossen, onderneemt hij wél actie en belt de politie. Dat had hij beter
niet kunnen doen... Sander belandt in het ziekenhuis.

Carry Slee weet goed vanuit het perspectief van een puber te schrijven. Ze beschrijft eigentijdse problemen
en onderwerpen, zoals hier ‘zinloos geweld’, om kinderen aan het denken te zetten. Het taalgebruik is niet
moeilijk en het verhaal is redelijk voorspelbaar: uiteindelijk komt alles goed.

Over Carry Slee:
Bijna iedereen heeft wel eens van Carry Slee (1949, Amsterdam) gehoord. En natuurlijk een boek van haar

gelezen. Ze schreef ruim vijftig boeken. Daarvan zijn er heel wat bekroond door de Nederlandse Kinderjury
en door de Jonge Jury. Ze schrijft onder andere boeken voor lezers vanaf ongeveer 9 jaar, waarin ze allerlei
problemen bespreekt, op zo’n manier, dat er nog genoeg te lachen blijft. In 1996 schreef ze voor het eerst
een boek voor lezers vanaf twaalf jaar: Spijt!. Zelf zegt ze dat ze onder de naam Carry Slee boeken schrijft die
zoveel mogelijk kinderen een plezier doen. Naast de boeken die ze onder haar naam schrijft, maakte ze ook
boeken onder een schuilnaam: Sofie Mileau. Ze schrijft ook romans voor volwassenen. (bron: leesplein.nl)



