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Bekroond met een Zilveren Griffel in 2004.

Na de dood van hun moeder lopen de twaalfjarige Prosper en zijn kleine broertje Bo weg vanuit Hamburg,
omdat men hen wil scheiden en alleen Bo wil onderbrengen bij zijn tante Esther Hartlieb. Omdat hun moeder
altijd mooie verhalen vertelde over Venetié, besluiten ze daar naartoe te gaan. In Venetié worden ze
opgenomen door een groep straatkinderen, die overleeft door te stelen onder leiding van de dievenkoning
Scipio. Ze beroven mensen en verkopen de spullen aan de antiekhandelaar Barbarossa (de Roodbaard).
Tante Esther heeft ondertussen een privédetective, Victor Getz, ingehuurd om de jongens te zoeken. Hij ziet
de kinderen, wanneer zij de Conte, een vreemdeling hebben ontmoet. De Conte wil de kinderen heel veel
geld betalen voor het stelen van een kostbare, houten vleugel. Victor observeert de dievenbende, raakt aan
de praat met Bo en komt achter de schuilplaats van de dievenbende. Wanneer Victor gevangen wordt
genomen, vertelt hij aan de kinderen wat hij ontdekt heeft en wie Scipio werkelijk is: een jongen met enorm
rijke vader. De kinderen zijn heel teleurgesteld en boos, wanneer Scipio toegeeft dat Victor gelijk heeft. Ze
besluiten de houten vleugel te stelen zonder Scipio. Met de tienduizend euro kunnen de kinderen voor
zichzelf zorgen en hebben ze helemaal niemand meer nodig. Het verhaal wordt echt spannend, wanneer de
kinderen erachter komen dat de houten vleugel een onderdeel blijkt te zijn van een carrousel. Met deze
draaimolen kunnen mensen jonger én ouder worden. En Scipio heeft altijd al volwassen willen zijn...

Cornelia Funke beschrijft op een vlotte en spannende manier het zwerversbestaan van de dievenbende. Je
voelt de spanning, wanneer de kinderen een inbraak plegen, zoals bijvoorbeeld bij de inbraak bij Ida
Spavento: "De geluiden van een vreemd huis hingen ineens om hen heen. Een klok die tikte, een koelkast die
zoemde. Met een mengeling van schaamte en
nieuwsgierigheid slopen ze verder... Misschien is
er toch iemand thuis, fluisterde Wesp.” Het
verhaal is vanuit verschillende personen
beschreven, waardoor je actief in het verhaal
wordt betrokken. Naarmate het verhaal vordert,
neemt het aantal fantasie-elementen toe, zoals
de kostbare, mysterieuze carrousel. Het boek is
prachtig geillustreerd en ieder hoofdstuk begint
met een tekening. Funke gebruikt veel Italiaanse
woorden, maar gelukkig vind je achterin het boek
een uitleg bij de woorden. Ook is de plattegrond
van Venetié achterin het boek opgenomen.
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Over Cornelia Funke:

De Duitse Cornelia Funke (10 december 1958, Dorsten, Duitsland) is in haar geboorteland een bekend
illustratrice en een gevierd kinderboekenschrijfster. In 1999 verscheen voor het eerst een van haar boeken in
het Nederlands, Ridderverhalen, een bundel verhalen over ridders en andere figuren die voorkomen in
traditionele ridderverhalen. Zij maakte daarvoor zelf de illustraties. In 2003 kwam De dievenbende van Scipio
uit, waarvoor zij een Zilveren Griffel ontving. Dit boek is verfilmd. In 2004 verscheen Thomas en de laatste
draken, een boek vol sprookjesachtige wezens. Funke maakte illustraties voor bordspelen en voor
kinderboeken. Dat inspireerde haar om zelf te gaan schrijven. Inmiddels heeft ze ruim veertig boeken op haar
naam staan, waarmee ze ook in andere landen succesvol is. (bron: leesplein.nl)
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