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Titel:  Lopen voor je leven 
Schrijver:  Els Beerten 
Uitgever:  Querido 
Jaar van eerste uitgave:  2003 
Aantal bladzijden:  183 
Genre:  hier‐en‐nu‐verhalen 
Bekroond met een Gouden Zoen in 2004. 
 
 
 
 
 
De 18‐jarige Noor heeft zich ingeschreven voor haar eerste marathon. Noor is erg jong om een marathon te 
lopen; iedereen raadt het af en je vraagt je gedurende het hele boek af of ze de eindstreep wel haalt. Zelf is 
ze ervan overtuigd dat het gaat lukken. Het eerste hoofdstuk begint met 42.195: het aantal meters dat ze 
moet lopen. Aan de start denkt ze terug aan hoe ze heeft besloten om deel te nemen aan deze marathon en 
waarom ze het fijn vindt om hard te lopen. Wanneer Noor gaat lopen, verdwijnen alle gedachten en 
personen uit haar hoofd. “Haar liefste vriendin Rosie zat er niet alleen, daarboven in mijn hoofd. Linda was 
terug. Al de hele dag. Het was te vol in mijn hoofd. Alsof de halve wereldbevolking erin zat.” Dit zijn de 
gedachten waarmee ze opstaat en weer naar bed gaat. Noor rent daarom vooral om het verleden te 
vergeten en haar hoofd leeg te maken. Tijdens het lopen van de marathon ‘vertelt’ ze herinneringen van haar 
tiende tot haar achttiende verjaardag; hoe gelukkig ze was toen ze het allermooiste cadeau voor haar tiende 
verjaardag kreeg, een boomhut, en hoe de vriendschap met haar liefste vriendin en buurmeisje Rosa 
overging. En hoe Noor veranderde in ‘die stille’ na die ene gebeurtenis, dat vreselijke ongeluk. Kon ze alles 
maar terugdraaien. 
 
Het is een ontroerend, aangrijpend en mooi verhaal over Noors gevecht met haar herinneringen, haar 
verleden, het schuldgevoel over de dood van Linda en het loslaten ervan. Het boek is boeiend vanaf het 
begin tot het einde, ook als je niet zo sportief bent. De titels van de hoofdstukken bestaan uit cijfers: de 
afstand die Noor nog moet afleggen tot de finish van de marathon. De gedetailleerde schrijfstijl van Els 
Beerten neemt je mee alsof je in de huid van Noor kruipt; je loopt de marathon mee met haar. Je voelt als 
lezer de vermoeidheid die Noor voelt, het kloppen van haar hart, het blozen, de gevoelens van verliefdheid 
en de confrontatie met een verleden, waarmee ze zoveel moeite heeft. 
 
Over Els Beerten: 
Els Beerten (1959, Hasselt, België) schrijft verhalen waarin de nadruk ligt op de ontwikkeling van de 
personages. Heel duidelijk is dat in Lopen voor je leven, waarvoor ze in 2004 bekroond is met de Gouden 
Zoen.  Al voordat ze haar debuut Scènes (1987) uitkwam, publiceerde Els Beerten korte verhalen in 
kindertijdschriften. In haar boeken verwerkt ze vaak dingen uit haar eigen leven, voorvallen in haar gezin of 
op de school waar ze werkt en belevenissen tijdens reizen. (bron: leesplein.nl) 


