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Het boek Oorlog zonder vrienden begint op donderdag 30 april 1942 tijdens de Tweede Wereldoorlog. Arnold 
Westervoort is níet tegen de Duitsers. De vader van Arnold is een fanatieke NSB’er en daarom is Arnold niet 
echt geliefd bij zijn klasgenoten. Hij heeft altijd ruzie op school en wordt vaak in elkaar geslagen. In het 
eerste hoofdstuk voel je meteen de bedreigende situaties, waarin Arnold terechtkomt: “met de rug tegen de 
schoolmuur zag hij de drie fors gebouwde jongens op zich afkomen. Ze hadden een blik in de ogen die niets 
vriendelijks had.” Arnold begrijpt het niet, omdat hij denkt dat de NSB prima dingen doet. Door de vele 
vechtpartijen wil hij niet meer naar school; hij heeft er geen vrienden en voelt zich steeds eenzamer. 
Wanneer er na de zomervakantie een nieuwe jongen, Piet Bergman, in zijn klas komt, blijkt Arnold al snel een 
nieuwe vriend in hem te vinden. Piet is ook een NSB’er, stevig van postuur en zeker niet snel bang. Arnold 
wordt al snel veel minder gepest op school. Maar wanneer Piet zestien jaar wordt en bij de SS gaat om aan 
het oostfront te vechten, staat Arnold er weer alleen voor. Naarmate het verhaal vordert, krijgt Arnold meer 
en meer te maken met mensen die anders denken over de rol van de Duitsers en de NSB. Marloes, een 
aardig meisje uit zijn klas, heeft de illegale krant ‘Vrij Nederland’ in haar tas; een krant waarin Arnold andere 
verhalen leest over de Duitse bezetter. Ook leert hij in het ziekenhuis de verzetsstrijder Jeroen kennen. Hij 
twijfelt… moet hij zwijgen? Zal hij ze verraden en aangeven … of niet? 
 
Evert Hartman heeft een aangrijpend boek geschreven in het perspectief vanuit de ‘foute’ NSB. Dat maakt dit 
boek zeer boeiend om te lezen; in de meeste oorlogsverhalen vertellen immers de ‘goede mensen’ hun 
ervaringen en belevenissen. De hoofdpersoon Arnold is géén held, zijn vader is een NSB’er en aan het eind 
van het boek, in 1944, moet het gezin dan ook halsoverkop vluchten naar Duitsland. Dit heeft Hartman 
treffend beschreven: “Heb je het dan nog niet gehoord? De Engelsen en de Amerikanen zijn al in Rotterdam. 
Arnold staarde zijn vader ontredderd aan. En m’n spulletjes dan? Laat maar liggen!” Het boek is vlot 
geschreven er is een verklarende woordenlijst opgenomen waarin afkortingen en veelgebruikte (Duitse) 
woorden worden uitgelegd. 
 
Over Evert Hartman: 
Evert Hartman (12 juli 1947‐1994) begon hij in 1971 met schrijven. Eerst schreef hij drie 
avonturenromans/thrillers voor volwassenen. In 1979 verscheen zijn eerste jeugdboek Oorlog zonder 
vrienden, dat in 1980 door verschillende kinderjury’s werd bekroond. Ook kreeg hij dat jaar een Europese 
jeugdboekenprijs voor dat boek. Later was hij vooral populair bij de Nederlandse Kinderjury.  
De boeken van Evert Hartman gaan over het vechten voor vrijheid. Hij kaartte verschillende controversiële 
onderwerpen aan, waarin vaak sprake is van het bestrijden van vooroordelen. Hij wilde zijn lezers aan het 
denken zetten met zijn verhalen. Zijn verhalen baseerde hij vaak op zijn eigen ervaringen, maar ook op de 
actualiteit. Een aantal boeken bevat navertellingen, gebaseerd op bijbelse verhalen (Het bedreigde land en 
De droom van de woestijn) of op de Odyssee (De vloek van Polyfemos). Veel van zijn boeken zijn vertaald, 
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onder meer in het Deens, Duits en Spaans. Zijn laatste boek, De vloek van Polyfemos, is kort na zijn dood 
verschenen. (bron: leesplein.nl)   
 


