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Bekroond met de Prijs van de Nederlandse Kinderjury in 2010 en
met de Prijs van de Jonge Jury (2011).

De 17-jarige Rosa heeft liefdesverdriet, maar gelukkig heeft ze haar vriendinnen waarbij ze terecht kan en ze
heeft altijd nog haar dromen. Er is van alles aan de hand in het leven van Rosa: Joy is van huis weggelopen,
haar moeder is zwanger van haar nieuwe vriend en ze komt in aanraking met drugs. Wanneer Rosa op een
feestje een glas cola drinkt waarin iemand een verkeerde pil heeft gestopt, belandt ze in het ziekenhuis.

Het boek is geschreven als een realistische televisieserie of een film, waarin de (mogelijke) problemen van
alledag in voorkomen. Het begin van het boek kan een beetje lastig zijn als je niet een van de eerdere delen
in de ‘hoe overleef ik’-reeks hebt gelezen. Het boek leest wel lekker snel. In ‘Hoe overleef ik (zonder)
dromen’ waarschuwt Francine Oomen voor de gevaren van drugs. Gelukkig geeft ze weer veel survivaltips
om te overleven. Het boek heeft een open einde waardoor je nieuwsgierig wordt naar het volgende deel van
de serie ‘Hoe overleef ik’.

Over Francine Oomen:

Francine Oomen (1960, Laren) maakt boeken voor elke leeftijd, van knisperboekjes voor baby’s tot
spannende verhalen over de heel moderne computerheks. Oomen won een aantal keren de Prijs van de
Nederlandse Kinderjury en de Prijs van de Jonge Jury. (bron: leesplein.nl)




