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Het is winter 1944/45, de laatste winter tijdens de Tweede Wereldoorlog. Veel mensen kwamen van honger 
om. Daarom wordt deze winter ook wel de hongerwinter genoemd. Michiel is een vijftienjarige jongen die in 
de Vlanck op de Veluwe woont. Zijn vader is burgemeester van het kleine dorp en dagelijks komen 
Nederlanders uit het westen van het land langs op zoek naar voedsel. Michiel weet van sommige mensen, 
dat zij actief zijn in het verzet, zoals zijn ‘oom’ Ben. Op een avond vertelt Dirk, de buurjongen, dat het verzet 
een distributiekantoor gaat overvallen om zo aan voedselbonnen te komen voor de mensen die onderduikers 
in hun huis hebben. Dirk geeft Michiel een dichtgeplakte brief, die hij moet bezorgen in het geval er iets mis 
gaat. En het gaat mis… Michiel wordt hierdoor onverwacht bij het ondergrondse werk betrokken. Hij kan 
niemand vertrouwen en is constant op zijn hoede, omdat hij bang is verraden te worden. Ook blijkt het niet 
zo eenvoudig om een onderscheid te maken tussen wie goed en wie fout is. “Het was zoveel gemakkelijker 
om alle Duitsers te haten. En nu moest hij in zijn hart toegeven dat deze soldaat zich heel wat edelmoediger 
had gedragen dan al hun buren bij elkaar… Nou, deze ene dan.” Het is een spannend en boeiend verhaal over 
een alledaagse jongen die zeker geen alledaagse dingen meemaakt! 
 
Wanneer Michiel onbedoeld betrokken raakt bij het verzet, pakt het verhaal je vast en laat je niet meer los. 
Michiel is geen held, maar een gewone, soms aan zichzelf twijfelende jongen, die leert om genuanceerd te 
oordelen over goed en kwaad. Het is een verhaal over angst, moed, onderdrukking en verzet. Naar mijn 
mening is het hierdoor een realistisch geschreven boek. Jan Terlouws vlotte schrijfstijl maakt het verhaal zeer 
spannend en de gebeurtenissen volgen elkaar snel op. De gedetailleerde beschrijvingen van de emoties, 
gedachten en gevoelens van Michiel zorgen ervoor dat je meeleeft met hem. Het taalgebruik is misschien 
wat gedateerd, maar wel goed te lezen. Sommige woorden en zinnen, zoals bijvoorbeeld “Moe’j geen snee 
mik met kaas?” en “Ajuus” zijn mogelijk bewust in het boek gebruikt om het dialect te benadrukken. Na het 
lezen van Oorlogswinter heb je een heldere kijk op de oorlogsproblematiek en hoe het verzet plaatsvond. 
Voor iedereen die geïnteresseerd is in oorlogsverhalen is het ‘must’ om te lezen. 
 
Over Jan Terlouw: 
Jan Terlouw (1931, Kamperveen) is al heel lang politicus. Dat is in zijn boeken ook wel te merken. Hij schrijft 
vaak over onderwerpen die je aan het nadenken zetten. Hij laat zien dat aan dingen meer kanten zitten door 
in de verhalen voor‐ en tegenstanders aan het woord te laten. Op deze manier kan de lezer zelf een mening 
vormen. Maar gelukkig zit de boodschap die hij heeft altijd verpakt in een spannend verhaal dat met vaart en 
humor wordt verteld. Zijn boeken zijn vaak bekroond en in verschillende talen vertaald. (bron: leesplein.nl) 
 
 


