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Harry Potter is een doodgewone, maar ongelukkige jongen die sinds de dood van zijn ouders bij zijn 
vreselijke oom en tante in een bezemkast onder de trap woont. Zijn ouders zijn vermoord door een tovenaar, 
waarvan niemand de naam durft uit te spreken (Voldemort). De oom en tante van Harry willen niets met 
tovenarij te maken hebben en praten hier dan ook niet over. Wanneer Harry op een dag een geheimzinnige 
brief krijgt van Zweinsteins Hogeschool, verscheurt zijn oom de brief. Maar veel uilen en veel brieven blijven 
komen. Wanneer Hagrid, de reusachtig grote terreinknecht van Zweinstein, Harry komt ophalen op zijn 
motor, vertelt hij dat Harry heel beroemd is, omdat hij Voldemort heeft overleefd. Met de Zweinsteinexpres, 
die vanaf het onzichtbare Perron 9¾ vertrekt, komt Harry op de hogeschool voor hekserij en hocus pocus. 
Iedereen lijkt te smoezen over hem. Hij blijkt een zeer begaafde tovenaarsleerling te zijn, die heel goed is in 
zwerkbal. Harry leert alles over bezemstelen, toverspreuken, monsters, verweer tegen zwarte magie en hij 
zal het moeten opnemen tegen Voldemort. Dat wordt lastig, aangezien Voldemort zich in alle gedaanten kan 
veranderen. 
 
Dit eerste deel van de Harry Potter‐boeken is zeer spannend, omdat de belevingen van Harry en de 
onverwachte situaties plotseling op je afkomen. Zoals in een fantasiewereld zijn de gebeurtenissen in het 
boek niet erg waarschijnlijk, maar J.K. Rowling weet de personen en situaties zo te omschrijven, dat het wel 
heel echt overkomt. Het boek blijft tot op het laatste moment spannend en krijgt een onverwacht einde. 
Zoals dat hoort in een prachtig geschreven boek, waarin iedereen kan toveren! 
 
Over J.K. Rowling: 
J.K. Rowling (1965, Chipping Sodbury, Engeland) werd beroemd door haar boeken over tovenaarsleerling 
Harry Potter. Niet alleen kinderen zijn dol op haar boeken, volwassenen lezen ze ook graag. Haar boeken zijn 
dan ook vaak bekroond, door kinderjury’s en door jury’s van volwassenen. Haar eerste boek in Nederland is 
Harry Potter en de Steen der Wijzen (1998). In 2002 mochten de deelnemers van de Nederlandse Kinderjury 
heb beste boek aller tijden kiezen. Harry Potter was bij de meesten favoriet. (bron: leesplein.nl) 
 
 
 
 
 


