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Volwassenen dromen er soms van om weer kind te zijn, maar waarvan droomden ze toen zij kind waren? 
Wilt u zich dit weer kunnen herinneren, leest u dan het boek van Cornelia Funke. Dit avonturenverhaal volgt de 
broertjes Prosper en Bo in Venetië als ze zich aansluiten bij een bekende dievenbende. Scipio, bijgenaamd de 
Dievenkoning, is de aanvoerder van deze kinderbende die op geraffineerde wijze zich al stelend in het levensonderhoud 
voorziet. De broertjes Prosper en Bo zijn op de vlucht voor een tante, die een detective achter hen aan stuurt om ze op 
te sporen. De bende zit ondergedoken in een oude bioscoop en vormt een hechte groep. Toch wordt de vriendschap 
voortdurend op de proef gesteld. Aan het eind van het boek lijkt iedereen goed terecht te komen, dankzij een oude 
draaimolen. 
De locatie Venetië biedt talrijke mogelijkheden om de spanning op te bouwen. Funke maakt hier dankbaar gebruik van 
en zorgt ondertussen voor een prachtige beschrijving van deze Italiaanse stad. Als lezer sta je naast de kinderen bij de 
Basilica op het San Marcoplein of ren je met ze mee door het doolhof van straatjes om de achtervolger af te schudden. 
De dievenbende van Scipio telt 336 pagina’s, maar lees je in één adem uit. Het is spannend en zeer beeldend 
geschreven. Niet voor niets zijn de filmrechten reeds vergeven.  
In deze kinderroman is iedere keer weer alles anders dan het lijkt. Verdachte, ongure sujetten blijken juist te 
vertrouwen en onder krachtige karakters gaan kwetsbare personen schuil.  
Fantasie en realiteit raken elkaar. De plattegrond van Venetië en de verklarende Italiaanse woordenlijst geven het zelfs 
een realistisch karakter, de toverkracht van de draaimolen iets magisch. 
 
Ervaren lezers worden telkens opnieuw verrast door de wendingen in het verhaal. Maar nergens wordt de structuur 
aangetast of de verhaallijn ongeloofwaardig. De korte hoofdstuktitels roepen spanning op. De zwart wit tekeningen 
erbij, gemaakt door de schrijfster zelf, versterken niet alleen de Venetiaanse sfeer, maar geven het boek bovendien de 
uitstraling van een klassieker. En dat gaat De dievenbende van Scipio ongetwijfeld worden. 
 
 
 
 


