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Waarom krijgt Harry Potter & de Steen der Wijzen de Kinderboekwinkelprijs? Een brief ploft op de deurmat van een
kinderboekwinkel, ergens in Nederland. En nog een brief. En nog een brief. Stapels brieven komen er, brieven van
kinderen ter attentie van een zekere H. Potter. Wie door de brievenbus loert ziet misschien nog net een uil wegwieken.
Of is het toch de gewone postbode die zachtjes 'oehoe' prevelt? Als het gaat om Harry Potter is niets zeker.

Harry Potter is geen werknemer van een kinderboekwinkel. Harry Potter is een held uit een kinderboek, een
tovenaarsleerling. Zijn magische krachten zijn zo sterk, dat Harry zowat de hele aardbol in zijn greep houdt. Echte
'leeskinderen’, maar ook kinderen die nooit lazen, storten zich massaal op zijn avonturen, geschreven door de Schotse
Joanne K. Rowling. Volwassenen die zich voorheen te oud, te wijs of te belegen waanden om ooit nog een boek voor
kinderen te lezen, zijn in zijn ban. En tenslotte betoverde Harry Potter alle Nederlandse kinderboekverkopers. De
Kinderboekwinkelprijs 1999 gaat unaniem naar Harry Potter & de Steen der Wijzen van J.K. Rowling, vertaald door
Wiebe Buddingh', uitgegeven door De Harmonie.

Wie leest over Harry Potter, ontdekt zijn diepste wezen. Dreuzels zijn we, niets meer dan Dreuzels, al graaf je nog zo
hoopvol diep in je stamboom op zoek naar wat tovenaarsbloed. Wij dreuzels zijn magieloze wezens, niettemin in staat
gebleken tot uitvindingen zoals de telefoon, auto's en posterijen. Joanne Rowling geeft de werkelijkheid in haar boek
een verrassende draai. Voor tovenaars zijn Dreuzels een even groot raadsel als andersom. Voor iemand die kan heksen
is de omslachtige Dreuzelmanier van communicatie en vervoer haast een wonder. Een tovenaar zet letterlijk in een
handomdraai, een zwaai met zijn toverstaf, een heerlijke maaltijd op tafel, terwijl Dreuzels daar urenlang voor moeten
snijden, stoven en zwoegen op een duistere plaats die zij 'keuken' noemen.

Het grote verschil met andere kinderboeken over tovenarij is dat Rowling het leven in een toverwereld, op Harry's
kostschool Zweinstein, tot in de uiterste consequenties doorvoert. Het wordt gewoon, dat mensen zich verplaatsen
door in een haardvuur te stappen. Het is normaal om een toverstaf te hebben, en op school vakken te volgen als
Voorspellen, Spreuken en Dreuzelkunde. Maar tovenaars blijven in de eerste plaats mensen, die moe kunnen worden,
afgunstig, verliefd. En dood kunnen gaan. Harry's toverwereld lijkt genoeg op de onze om geloofwaardig te blijven.
Rowling verenigt in de Potter-boeken zo ongeveer alles wat mensen ooit over tovenarij hebben bedacht. Haar
vindingrijkheid en haar fantasie zijn onafzienbaar. Ze harkt sprookjeselementen, bijgeloof, bekende
waarzeggersattributen zoals kristallen bollen, vampiers, de heksenjacht uit de veertiende eeuw, kinder- en grote
mensenangsten en -dromen bijeen. Het wordt allemaal de normaalste zaak van de wereld, van Harry's wereld. In haar
werk klinken echo's door van grote (kinderboek)auteurs van de westerse beschaving, van Paul Biegel, Tonke Dragt en
Roald Dahl tot Enid Blyton en Tolkien. En toch is Joanne Rowling volstrekt origineel.

In de toverwereld is Harry Potter een ideale gids voor de lezer. Hij is een wees, opgegroeid bij een verschrikkelijke
Dreuzeloom en -tante die je met hem heerlijk kunt haten. Tot zijn elfde slijt hij zijn dagen eenzaam en onbemind, gepest
en gehaat, als een soort Assepoester in hun huis. 's Nachts slaapt hij in de bezemkast onder de trap. Dan ineens blijkt
Harry niet zomaar een jongetje. Harry is een levende legende, wereldberoemd in een universum parallel aan het onze,
in de wereld van magie en hekserij. Met hem staat de lezer te kijken van alle klopgeesten, bewegende schilderijen en de
internationale toversport op bezemstelen Zwerkbal op het tovercollege Zweinstein. Alle ogenschijnlijk onnodige, zeer
geestige details over Harry's wereld blijken keer op keer een verrassende rol in het verhaal te spelen. Niets en niemand
is wat het lijkt.

Rowling doet in haar boeken over Harry Potter een appel op universele (kinder)fantasieén. Je opvoeders zijn niet je
echte ouders, want je bent eigenlijk heel bijzonder. Dankzij zijn ongebondenheid is Harry niemand iets verschuldigd,
behalve zijn eigen geweten. In Harry Potter & de Steen der Wijzen gaat het om loyaliteit en moed. Harry ontdekt via
allerlei bloedstollend spannende omwegen wat echte vriendschap is, en wat het onderscheid is tussen goed en kwaad,
tussen schijn en wezen. Hij is een held, maar wel een van vlees en bloed.

Heel misschien is Joanne Rowling zelf wel een heks. Haar huis in Edinburgh schijnt vol te staan met kisten met oude
toverformules en boeken over bezweringen. Belangrijker is het dat deze schrijfster met haar magische pen op het



randje van het millennium uit het niets een nieuwe kinderboekklassieker tevoorschijn heeft getoverd. Harry Potter & de
Steen der Wijzen moet je in een keer uitlezen, zo sterk is de betovering.



