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Spinder 
Simon van der Geest  
 
Het verhaal van Spinder wordt gepresenteerd in de vorm van het dagboek van Hidde, alias Spinder, een eenzelvige, 
intelligente jongen (‘brainbroertje’, ‘wijsneus’) van ongeveer 11 jaar. Spinder richt zich rechtstreeks tot de lezer die ooit 
zijn dagboek, dat een maand beslaat, in handen zal krijgen: ‘Ik ken je niet, en toch ga ik jou alles vertellen. Iemand moet 
het weten.’ Door de dagboekvorm, waarbij de lezer ook nog eens rechtstreeks aangesproken wordt, ontstaat er een 
vertrouwensband tussen Hidde en de lezer – dichter op de huid van een romanfiguur kun je niet zitten, een intensere 
blik op diens zielenleven is niet mogelijk. Ongemeen spannend is Spinder. Pagina’s lang is er sprake van een geheim, dat 
pas aan het eind van het boek onthuld wordt. Je weet als lezer dat de dood van Hidde’s oudste broer, Ward, daarmee te 
maken heeft. Maar wat precies? 
Het uitgestelde antwoord op die vraag jaagt je als lezer van pagina naar pagina. Terwijl de virtuositeit waarmee Simon 
van der Geest zijn verhaal geschreven heeft, juist alle aanleiding geeft aandachtig te lezen. Dat valt je al op bij eerste 
lezing, maar herlezing brengt nog meer parels naar boven. Die parels schuilen in de inhoud: de ‘oorlog’ die hij met zijn 
oudere broer Jeppe voert, hun geheimzinnige deal, hun eenzaamheid en schuldgevoel, het radeloze verdriet van zijn 
moeder, de ontluikende verliefdheid op Lieke en de beginnende vriendschap met Bor. Maar de schoonheid van Spinder 
is evenzeer in de taal te vinden, met neologismen als ‘drumbardementen’ en ‘brommerpizza’. Hidde vergelijkt de 
mensen om zich heen en het gedrag dat ze vertonen (overigens ook zijn eigen gedrag) met de insecten die hij houdt – 
alles krioelt, kruipt en fladdert om hem heen, zoals het ook in zijn hoofd krioelt, kruipt en fladdert. 
De confrontaties tussen Jeppe en Hidde worden onverbloemd beschreven en laten de lezer soms onthutst achter. Maar 
subtiel wordt de haat‐liefde verhouding tussen de broers geduid en worden er in dat verband mogelijke verklaringen 
aangereikt, die verre van eendimensionaal zijn. Daar is het psychologisch inzicht van Van der Geest te groot voor. 
Tussen de beide broers is het uiteindelijk niet koek en ei, maar er gloort een nieuw begin. 
Na Dissus (2010) heeft Simon van der Geest opnieuw een meesterlijk boek geschreven, passend en overtuigend 
geïllustreerd door Karst‐Janneke Rogaar. De symbolisch geladen bevrijding in het open veld van alle insecten die Hidde 
in potjes en bakken gevangen hield, is een grandioze apotheose, die de lezer na de pagina’s durende beklemming de 
longen vol lucht doet zuigen. Eindelijk vrij. 
Virtuoos geschreven, spannend, beklemmend, psychologisch overtuigend – dit meesterwerk is het allemaal. De 
Griffeljury kent unaniem en met het grootst denkbare genoegen de Gouden Griffel 2013 toe aan Spinder van Simon van 
der Geest. 
 
 
 


