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Het is 1939 als de Poolse Mosje Schuster op jonge leeftijd zijn ouders verliest en terechtkomt in het Joodse 
weeshuis van de pedagoog Korczak in Warschau (Polen). Mosje is een opstandige en eigenzinnige jongen, 
voelt zich niet Joods maar Pools en denkt dat het beter is voor Joden om je meer als Pool te gedragen. Direct 
na aankomst in het weeshuis ziet Mosje haar voor het eerst, Reizele. Hij vindt haar maar een raar meisje met 
een lange vlecht. “Allemachtig, een vlecht, dat zul je altijd zien. Ze dragen vlechten ... en je kunt niet anders 
dan eraan trekken, of je wilt of niet.” Maar al snel vindt hij haar toch wel aardig. De andere jongens in het 
weeshuis vinden Mosje maar stom, pikken het eten van zijn bord en proberen steeds weer ruzie te zoeken. 
Mosje vindt het verschrikkelijk in het weeshuis en is al meteen van plan om weg te lopen. Een van de regels 
is, dat de kinderen elkaar een cijfer geven voor hun gedrag en aan het eind van de maand krijg je een 
rapport. En na enkele weken moet Mosje al voor de wekelijkse rechtszitting van de kinderen verschijnen. “De 
aanklacht luidt dat Mosje niet meedoet, altijd een rothumeur heeft, zijn corvee vergeet, erop los timmert en 
de kleintjes omverloopt.” Dat betekent straf! 
Wanneer de Duitsers besluiten, dat alle Joodse mensen bij elkaar in een getto in de Jodenbuurt moeten 
wonen, moeten ook de kinderen van het weeshuis verhuizen. De dokter is dag en nacht op pad om een 
nieuwe ruimte te vinden. Mosje ziet zijn kans om nu te ontsnappen ‐ “dat getto, dat is niks voor mij” en hij 
neemt afscheid van Reizele.  
Vele jaren later, in 1995, wordt Mosje herinnerd aan zijn tijd in het weeshuis, omdat hij door een 
radioverslaggever in Tel Aviv gevraagd wordt om mee te werken aan een programma over dokter Korczak. 
“Het is een halve eeuw geleden, ik ben alles vergeten. En nu moet ik weer aan het werk.” Mosje is inmiddels 
70 jaar en wil er niet over praten. Dan komen de herinneringen terug, en vooral herinneringen aan Reizele.  
 
Karlijn Stoffels heeft zich verdiept in de geschiedenis van het weeshuis en de opvoedkundige methodes van 
dokter Korczak in Warschau en heeft besloten er een boek over te schrijven. In Mosje en Reizele beschrijft ze 
het weeshuis zó echt, dat het voelt alsof je er zelf bent. Ik vind het een aangrijpend boek, en in tegenstelling 
tot Mosje, weet je als lezer wél hoe het gaat aflopen met de ruim honderd kinderen van het weeshuis. Dat 
wordt duidelijk op het zomerkamp in Goclawek wanneer de kinderen op de boerderij vrolijk zingen en 
dansen. “Ik versta niks van hun Hebreeuwse gebrul. Per ongeluk kijk ik naar de dokter. Hij doet niet mee. Zijn 
ogen zijn dicht en zijn handen gevouwen. Zit hij te bidden? Zijn wangen glinsteren. Ik krijg kippenvel. De 
dokter huilt.” 
 
Over Karlijn Stoffels 
Karlijn Stoffels (24 juni 1947) is emotioneel sterk betrokken bij de boeken die ze schrijft, ze kan er zelf 
verdrietig of vrolijk van worden. Soms schrijft ze boeken omdat dingen haar boos maken. De hoofdpersonen 
in haar boeken van hebben het vaak moeilijk. Maar ze blijven zichzelf en met hulp van hun vrienden slaan ze 
zich moedig door de problemen heen. Ze vindt locaties heel erg belangrijk, dus als ze bezig is met een boek 
gaat ze vaak naar de plaatsen die in haar verhalen voorkomen. Ze beschrijft de harde werkelijkheid.  
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Kinderen worden van de plaatsen die ze kennen overgebracht naar een onbekende, soms zelfs vijandige 
omgeving. Dat kan een Joods getto zijn, maar ook een grote stad in een ander land. Vaak missen de kinderen 
een ouder, soms worden ze mishandeld, soms moeten ze zich verbergen omdat ze illegaal zijn. Maar naast 
de vijandigheid en de moeilijkheden zijn er ook altijd optimisme, vriendschap, en liefde. Voor haar eerste 
boek Mosje en Reizele, dat speelt in het Joodse getto in Warschau in de Tweede Wereldoorlog, ontving 
Karlijn Stoffels de allereerste Gouden Zoen (1997). In 2006 kreeg ze de Jenny Smelik‐IBBY prijs voor Foead en 
de vliegende badmat. (bron: leesplein.nl) 
 


