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Jeugdboek van het jaar
Koning van Katoren, tekst Jan Terlouw (Lemniscaat)

De jury zag zich dit jaar voor een bijzonder moeilijke taak gesteld omdat de kwaliteit van de te
beoordelen boeken hoog lag.

Als beste jeugdboek van het jaar 1972 (Gouden Griffel):
Koning van Katoren, geschreven door Jan Terlouw (Uitgeverij Lemniscaat)

De jury was van mening dat de auteur Jan Terlouw door zijn beeldende stijl en korte kernachtige
zinnen een uitstekend verhaal leverde, waarin hij kritiek uit op enkele facetten van de huidige
maatschappij, zoals geluidshinder, luchtvervuiling en bewapeningswedloop. De gekozen
sprookjesvorm maakt het boek voor jongeren bijzonder toegankelijk. De hoofdpersoon van het
raamverhaal is een vrijmoedige 17-jarige jongen, die een aantal zware opdrachten moet vervullen,
voor hij tot koning gekroond kan worden.

De spanning bij het oplossen van de moeilijkheden wordt gerelativeerd door gevoel voor humor en
realiteitszin in het toch ook wel romantische verhaal. Jammer dat de illustraties de sfeer van de
gebeurtenissen niet altijd weten over te brengen.
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