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Jaar van eerste uitgave: 2000

Aantal bladzijden: 170

Genre: hier-en-nu-verhalen

Bekroond met een Gouden Zoen in 2001.

De zeventienjarige Max is op trektocht door de bergen in Zwitserland. Hij vindt in een berghut een briefje,
waarin staat dat hij dringend naar huis moet bellen, “met drie uitroeptekens.” Het kan maar één persoon
zijn: zijn moeder is immers altijd overbezorgd. Hij heeft eigenlijk geen zin om de tocht te onderbreken en
gooit het briefje in het vuur. Wanneer hij thuiskomt, blijkt zijn opa overleden en al begraven te zijn. Max is
min of meer opgegroeid bij zijn opa en kan dit slechte nieuws niet aan. Hij is woedend en radeloos; hij is niet
aanspreekbaar. Alles wat met de dood van zijn opa te maken heeft, gaat hij onderzoeken, ook alle gruwelijke
details. Hoe is hij overleden? Waarom fietste hij daar op de racefiets van Max? Heeft hij nog iets gezegd voor
zijn dood? Wie hadden er allemaal mee te maken? Het is Max’ manier om het verlies en het verdriet te
verwerken. Hij wil een schuldige kunnen aanwijzen en stelt aan alle personen en instanties, die bij het
ongeluk en de begrafenis zijn betrokken, de meest vreselijke vragen. Max realiseert zich niet hoe kwetsend
zijn verdachtmakingen zijn voor de jonge vrachtwagenchauffeur, die betrokken was bij het ongeval, de
dienstdoende politieagenten, het ziekenhuispersoneel, de begrafenisondernemer en vooral zijn ouders. Hij
neemt het hen kwalijk, dat ze niet op hem hebben gewacht met de begrafenis. “Ze hadden het recht niet om
hem in de grond te stoppen nog voor ik thuis kwam. ... Alles hebben ze verkeerd gedaan!”.

Marita de Sterck heeft een aangrijpend verhaal geschreven over het rouwproces van Max bij het verlies en
gemis van zijn dierbare opa. Max' verdriet, ongeloof en woede zijn intens en invoelbaar. Het juryrapport
schrijft: “Opeenvolgende generaties kampen met dezelfde angsten. Zo heeft Max moeite te geloven als hij
van vakantie terugkomt dat zijn opa echt dood is. Wat als hij levend begraven is? Zijn moeder kent dezelfde
angst. lets in het gesprek met de begrafenisondernemer wijst er al op en later vertelt ze er eerlijk over. Een
van de onthutsende ontdekkingen die de lezer doet, is dat de relatie tussen Max en zijn opa helemaal niet zo
geweldig begon. Macho opa moest eerst niets van de zwakke baby hebben (hij vond het trouwens ook niet
leuk toen hij een dochter kreeg, Max' moeder) en leert Max pas later waarderen, zoals Max gaandeweg moet
leren inzien dat zijn beschuldigende houding na de dood van zijn opa niet terecht is. Maar ook is er de
zinnelijke liefde die grootouders, ouders en uiteindelijk ook Max en Linde ervaren. Na en door zijn onderzoek
en zelfonderzoek kan Max ten volle ingaan op Linde’s liefdesverklaring. Het opnieuw beginnen aan het eind
is pijnlijk maar kan ook heerlijk zijn.”

Over Marita de Sterck:
De Vlaamse schrijfster Marita de Sterck (16 augustus 1955, Antwerpen) schrijft boeken over andere volken
en culturen. Ze schrijft veel verhalen en informatieve boeken over andere volken, over de problemen die het

soms geeft om anderen te accepteren zoals ze zijn. Ze houdt er niet zo van om een boodschap in haar
verhalen te leggen. Ze hoopt dat haar boeken zullen bijdragen om niet langer argwanend te staan tegenover
andere, ‘'vreemde’ mensen; ze wil graag vooroordelen de wereld uit helpen, zodat duidelijk wordt waarom
sommige mensen de dingen anders aanpakken dan anderen. Ze wil dus haar lezers aan het denken zetten en
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hoopt zo haar steentje bij te dragen aan meer begrip. In veel van haar verhalen voor jonge kinderen gebruikt
ze dingen uit haar eigen jeugd, maar ze vertelt ook over de ervaringen van haar kinderen.

Daarnaast schreef ze een aantal boeken voor jongeren over vriendschap, verliefdheid en verlies, en over hoe
wanhopig je je kunt voelen wanneer je door iemand verlaten wordt. Voor haar boek Wild vlees won zij in
2001 de Gouden Zoen. In 2005 kreeg ze een Zilveren Zoen voor Met huid en haar. Voor Kwaad bloed ontving
ze in 2007 de Boekenleeuw, de Vlaamse Gouden Griffel en een Zilveren Zoen. In 2010 kreeg ze de Gouden Uil
Prijs van de Jonge Lezer voor De hondeneters. (bron: leesplein.nl)

2 | wild vlees



