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Bekroond met een Zilveren Griffel in 1973.

De hoofdpersoon Krabat is een weesjongen die over straat zwerft met twee vrienden, verkleed als de drie
koningen. In een droom wordt hij geroepen om naar de molen bij het Koselmoeras te gaan. Wanneer de
droom keer op keer blijft terugkomen, laat hij op een nacht zijn twee vrienden achter en gaat toch op zoek
naar de molen. Hier aangekomen krijgt hij de vraag of hij alles wil leren. Krabat, een bedelende zwerver die
blij is met het onderdak voor een leerling-molenaar, stemt toe. Hij moet van de strenge molenaar hard
werken van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat, dag in dag uit. En Krabat wil het niet bij de molenaar
verpesten, vooral niet vanwege het dak boven zijn hoofd en het goede eten. Na zijn proeftijd van drie
maanden komt Krabat erachter, dat het eigenlijk een opleiding is voor de zwarte kunst. De meesterknecht
Tonda vertelt, dat deze molenaarsjongens meisjes geen geluk brengen, en waarschuwt Krabat: “dus als je
ooit van een meisje gaat houden, mag de Meester het niet ontdekken. Of Lyschko, want die klikt alles door.”
Wanneer Krabat op een nacht meisjes prachtig hoort zingen, herinnert hij zich van vroeger de kantorka, de
voorzangeres in de Paasnacht. “Hij luisterde en luisterde en voelde zich als in een betovering.” Hij wordt
verliefd op de kantorka. Van Tonda leert Krabat de vreemde gebeurtenissen beter te begrijpen. Maar
wanneer Tonda onverwachts doodgaat, wordt Krabat bang. Hij kan maar niet geloven, dat zijn vriend dood is
en niemand wil hem iets vertellen. Hij wil ontsnappen, maar de molenaar, Meester in de toverkunst, zorgt er
voor dat het niet lukt; Krabat komt keer op keer weer terug bij de molen. Lukt het Krabat ooit sterker te zijn
dan de Meester en te ontsnappen?

Otfried Preussler heeft met Meester van de zwarte molen een spannend boek geschreven vol tovenarij en
zwarte magie. De gebeurtenissen die Krabat beleeft, kunnen natuurlijk niet werkelijk gebeuren; de
molenaarsjongens die in kraaien worden veranderd door de Meester. Het verhaal is af en toe best griezelig
en vooral spannend is de strijd tussen goed en kwaad, tussen Krabat en de Meester.

Over Otfried Preussler:

De Duitse schrijver Otfried Preussler (1923-2013) groeide op in een leraarsgezin in een deel van
Tsjechoslowakije waar veel Duitsers woonden. In zijn jeugd hoorde hij graag oude verhalen en sprookjes. Hij
ging in dienst in het Duitse leger en werd in 1944 in Rusland krijgsgevangen gemaakt. Pas vijf jaar later kwam
hij vrij. Met een grote kennis van de Russische volksverhalen ging hij naar Beieren, waar zijn familie was gaan
wonen. Hij werd onderwijzer. In zijn vrije tijd schreef hij hoorspelen en toneelstukken en op school las hij
sprookjes voor die hij zelf had geschreven. In 1956 verscheen in Duitsland zijn eerste boek. In 1970 hield hij

op met lesgeven om te kunnen schrijven. Zijn boeken zijn in meer dan veertig talen vertaald. (bron: kjoek.nl)



