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“De dag dat de Duitsers binnenvielen, zat ik te slapen op de troon van Hendrik V… de troon stond midden op 
het toneel van het Koninklijk Theater in Kopenhagen.” Het verhaal wordt verteld door de 10‐jarige Bamse 
Skovlund, die uit een vrijgevochten theaterfamilie komt. Zijn moeder is een beroemde actrice, “een van de 
beroemdste vrouwen van Denemarken. Elegant en mooi.” Zijn vader is een introverte decorbouwer en werkt 
ook in het theater. Voor Bamse is het theater zijn thuis. Daar is hij ook wanneer de Duitsers Denemarken 
binnenvallen. Bamse weet dat hij bang moet zijn, maar hij weet niet goed waarvoor. “De Duitsers? De 
Britten? De Fransen? Wij waren theatermensen. Wij bemoeiden ons niet met dit soort dingen. Het had met 
ons niets te maken.” 
Het boek gaat vooral over de dagelijkse dingen die Bamse bezighouden en over de angsten en de 
(helden)daden van mensen uit zijn directe omgeving. De kwajongensstreken, die Bamse en zijn Joodse 
hartsvriend Anton de Duitsers leveren, nemen wel langzaam serieuzere vormen aan. Vooralsnog doet Bamse 
wat kleine klusjes voor het verzet en blijft hij opgaan in het turbulente gezinsleven. Maar wanneer de 
Duitsers besluiten Deense Joden te gaan deporteren, verandert alles: Anton en vele andere vrienden zijn nu 
in levensgevaar. Om ze te redden doet de familie van Bamse waar ze goed in is: theater maken. Maar lukt 
het ze om de Duitsers om de tuin te leiden?  
 
Sandi Toksvig beschrijft een (onbekende) periode in de Tweede Wereldoorlog. De titel Hitlers kanarie 
verwijst naar de bijnaam die de Deense bevolking kreeg in de Tweede Wereldoorlog; Denemarken was het 
kanariepietje van Hitler. Zo noemde de BBC het, want Hitler had de Denen 'gekooid' en kon ze elk gewenst 
deuntje laten fluiten. De Deense bevolking onderging aanvankelijk stilzwijgend de Duitse bezetting. Later 
kwam het op grote schaal tot protest en verzet, waardoor veel Deense Joden op tijd konden ontvluchten. De 
Denen wisten bijna alle Joden door de tralies van de kanariekooi naar het neutrale Zweden te smokkelen. 
Bamse raakt in het boek betrokken bij deze stille reddingsoperatie. Het boek geeft een mooi portret van de 
theatrale familie van Bamse. De titels van de hoofdstukken in het boek hebben betrekking op het theater, 
zoals Overture en begin. Bamse zegt in het boek: “Dit is mijn verhaal over de tijd dat Denemarken in oorlog 
raakte in 1940. … Ik kan je geen volledig beeld geven: alleen wat ik gezien heb en wat mensen me verteld 
hebben.” Dat is ook meteen het bijzondere aan Hitlers kanarie, het vertellersperspectief van een jong kind in 
de oorlog. Het boek wordt pas écht spannend als de Joodse vrienden én de hartsvriend van Bamse in gevaar 
komen.  
 
Over Sandi Toksvig: 
De Deens/Engelse schrijfster Sandi Toksvig (3 mei 1958, Kopenhagen Denemarken) is in Engeland een tv‐
persoonlijkheid. Ze presenteerde verschillende kinderprogramma’s op televisie. Naast haar drukke carrière 
bij de BBC publiceert Toksvig boeken voor volwassenen en kinderen. Ze schrijft zowel verhalen als 
informatieve boeken.  
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In 1994 debuteerde zij met een kinderboek, Tales from the Norse’s Mouth. Ook maakte ze een interactieve 
cd‐rom over draken. Hitlers kanarie (2006) is tot nu toe het enige boek van haar dat in het Nederlands is 
vertaald. (bron: leesplein.nl)   
   
 


