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Hidde heeft een grote hobby: hij verzamelt insecten en is trots op zijn verzameling. Hidde weet heeft veel 
van zijn insecten. Hij heeft zelfs geprobeerd om een spin en een vlinder te kruisen, speciaal voor Lieke. Het 
experiment is een beetje mislukt en sindsdien noemt iedereen op school hem Spinder. Het verhaal gaat over 
Hidde en zijn oudere broer Jeppe die vechten om wie de ‘geheime’ kelder mag hebben. Hidde heeft zijn 
insectenverzameling in die kelder en nu wil Jeppe de kelder inpikken om er zijn oefenruimte van te maken. 
Hij heeft immers op zijn slaapkamer niet genoeg ruimte voor zijn drumstel. In het dagboek van Hidde lees je 
mee hoe de ruzie steeds heftigere vormen aanneemt. Jeppe is een pestkop die het bloed onder de nagels 
van Hidde haalt. Maar Hidde geeft de strijd niet zomaar op. Hij heeft nog een geheim wapen om in te 
zetten... “We moeten Jeppe stoppen. Mijn broer is te ver gegaan. Hij maakt alles kapot. Dit is wat ik ga doen: 
ik ga het geheim vertellen. Aan jou.” 

 
Wanneer je dit boek gaat lezen, merk je dat je wel heel erg dichtbij de 
hoofdpersoon, Hidde, komt: het dagboek is namelijk gericht aan de 
lezer. “In dit schrift dat jij nu vasthoudt heb ik de oorlog beschreven 
tussen mij en mijn broer… Laat dit schrift nooit in verkeerde handen 
vallen! Ik weet niet of jijzelf goede of verkeerde handen hebt. Ik hoop 
goede. Ik ken je niet, en toch ga ik jou alles vertellen. Iemand moet het 
weten.”  
Simon van der Geest weet de spanning in het boek heel goed op te 
bouwen en vast te houden tot de laatste bladzijde. Vanaf de eerste 
pagina ben je benieuwd wat het 
geheim is; je wilt het weten! Want 
Hidde “draagt het geheim al drie 
jaar. Het is gaan stinken. Ik droom 
er vaak over. Te vaak. Misschien 

helpt het als ik erover vertel.” Het geheim moet iets te maken hebben 
met de dood van de oudste broer Ward, maar daar kan Hidde niet veel 
over vertellen. Zeker wanneer blijkt, dat Jeppe het schrift in handen 
heeft gekregen! Hij dreigt het dagboek te verbranden als Hidde het 
geheim zal onthullen. Je voelt de paniek, angst en onmacht van Hidde 
wanneer hij schrijft: “Jeppe leest mee over mijn schouder. En over jouw 
schouder. Dit papier is niet veilig. Het is niet meer van mij.” Het ‘schrift’ 
van Hidde staat vol met prachtige tekeningen, zoals je dat in een 
dagboek verwacht. En je leest het in een stuk uit. 
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Over Simon van der Geest: 
Simon van der Geest (1978, Gouda) debuteerde in 2009 met Geel gras, een bizar, maar toch geloofwaardig 
verhaal voor lezers vanaf ongeveer tien jaar. In 2010 verscheen de jeugdpoëziebundel Dissus, een vrije 
bewerking van Odyssee. Voor deze bundel ontving hij de Gouden Griffel 2011. Dit succes hield hij vast met 
zijn volgende boek Spinder. Van der Geest over zijn drijfveren: “Ik schrijf niet voor jeugd omdat ik kinderen zo 
lief of schattig vind. Het is voor mij het genre dat mij het meeste vrijheid geeft.” (bron: leesplein.nl) 
 
Over Karst‐Janneke Rogaar: 
Karst‐Janneke Rogaar (1975) maakt illustraties voor verschillende doeleinden: ze heeft een eigen 
prentenboek, ze ontwerpt prints voor op kinderkleding, ze tekent live het décor in theatervoorstellingen, ze 
maakt illustraties voor in boeken én ze heeft (animatie)films gemaakt. Bovendien geeft ze les aan de ArtEZ 
hogeschool voor de kunsten. Wil je meer weten over Karst‐Janneke Rogaar? Kijk dan op op haar website: 
www.karst‐janneke.com (bron: leesfeest.nl) 
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