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Ridder Ristridin is op weg naar kasteel Islàn, daar waar de bewoonde wereld begint. Hij heeft van koning 
Dagonaut de opdracht gekregen om de geruchten over het Wilde Woud te onderzoeken, omdat vandaar vele 
gevaren het rijk van de koning kunnen bedreigen. Ridder Ristridin, volgens de koning “de meest beproefde 
van zijn Zwervende Ridders”, loopt alleen in het woud, maar hij wéét dat hij niet alleen is. Hij denkt aan de 
belofte, die hij heeft gedaan om in de lente met zijn vrienden samen te komen in kasteel Ristridin bij de 
Grijze Rivier, de burcht van zijn voorvaderen. 
 
In de lente rijden ridder Tiuri en zijn schildknaap Piak naar kasteel Ristridin, ”een kasteel waar hij vaak aan 
had gedacht, al was hij er nooit geweest.” Wanneer ze daar aankomen, blijkt ridder Ristridin nog niet terug te 
zijn. Ridder Bendoe is er al. Na een paar dagen arriveert er een stoet uit het westen, uit het Rijk van 
Unauwen: de ridders Ewijn en Idian samen met hun schildknapen Marvijn en Tirillo, een nar. Langzaam aan 
verzamelen de vrienden van ridder Ristridin zich op het kasteel. Ze zijn allemaal net zo verbaasd als Tiuri, dat 
ridder Ristridin er nog niet is. Niet lang daarna staan er twee ridders uit het zuiden aan de poort die onderdak 
vragen. Het zijn ridders met rode schilden, doodsvijanden uit Eviellan! De ridders zijn allen op weg naar 
koning Dagonaut met eenzelfde opdracht: een verbond sluiten. Tiuri, Piak en Ewijn besluiten met Bendoe 
mee te reizen naar Islàn in het noorden, de plaats waar Ristridin voor het laatst is gezien … in het Wilde 
Woud. Tiuri en Piak gaan op zoek, maar er worden vreemde verhalen verteld over het Wilde Woud: “van 
ruwe rovers en bosgeesten, van doodlopende dwaalwegen en ruïnes, en van mysterieuze mannen in het 
Groen”. 
 
Geheimen van het wilde woud is een vervolg op De brief voor de koning, maar je hoeft het ‘eerste deel’ niet 
gelezen te hebben om dit boek te begrijpen. Handig in het boek zijn de plattegronden, waarin precies is 
aangegeven waar de kastelen, rivieren, de gebergten en ook het Wilde Woud zich bevinden. Het verhaal 
speelt zich af in een sprookjesachtige, middeleeuws aandoende wereld vol magie, tovenarij en bijgeloof, 
waarin goede en kwade machten het tegen elkaar opnemen. Het is een boeiend verhaal over de tijd van 
ridders en kastelen, waarin goede en minder goede ridders tegen elkaar strijden. En het is ook spannend 
omdat je niet weet welke geheimen het Wilde Woud heeft.  
 
Over Tonke Dragt: 
Tonke Dragt (12 november 1930, Batavia, Nederlands‐Indië) maakte als klein meisje al boekjes en 
stripverhalen. Samen met een vriendinnetje schreef ze verhalen, in de tijd dat zij in de oorlog in een Japans 
gevangenkamp zat. Deze verhalen stonden in haar eerste boek Verhalen van de tweelingbroers. Kort na 
elkaar verscheen een aantal dikke boeken van haar hand. Nadat in 1973 De torens van februari was 
uitgekomen, bleef het een tijd stil rond haar persoon. Pas in 1982 kwam er een nieuw boek uit: Ogen van 
tijgers. Weer zeven jaar later verscheen in 1989 Het geheim van de klokkenmaker en daarna pas in 1992 haar 
volgende boek Aan de andere kant van de deur, het eerste deel van een tweeluik.  



 2 | Geheimen van het Wilde Woud     

De verhalen van Tonke Dragt spelen meestal in een fantasiewereld, maar zijn zo gemaakt dat je gelooft dat 
het allemaal echt zou kunnen gebeuren. Je reist met haar naar vreemde landen en andere tijden en naar een 
wereld naast de onze. Hoe dan ook, spannend zijn haar verhalen altijd. 
Tonke Dragt kreeg in 1976 de Staatsprijs voor Kinder‐ en Jeugdliteratuur. In 2004 ontving ze voor De brief 
voor de koning de Griffels der Griffels, een prijs ter gelegenheid van de 50ste Kinderboekenweek. In 2007 
schreef zij het Prentenboek van de Kinderboekenweek, Wat niemand weet, dat Annemarie van Haeringen 
illustreerde. (bron: leesplein.nl) 
 


