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(flaptekst) Willem Wilmink (1936‐2003) was een van de bekendste liedjesschrijvers en dichters van 
Nederland. Voor de meeste kinderen en volwassenen is hij een oude bekende: hij schreef onder andere voor 
De Stratenmakeropzeeshow, de Film van Ome Willem, de J.J. de Bomshow, Kinderen voor Kinderen en Het 
Klokhuis. In Ik snap het zijn de mooiste kindergedichten en kinderliedjes van Willem Wilmink opgenomen. Ik 
snap het gaat over alles wat kinderen bezighoudt: jarig zijn, zeerovers, de kapper, verhuizen, slapengaan, 
dromen, oude mensen, een hond in een hete auto, overal jeuk, poes Freek die naar de dierenarts moet, het 
paard Bayard (‘Je moet uitspreken Bajáár, want het is een Frans paard’), wat je moet weten over de 
dinosaurus, en nog veel meer. Ik snap het is een boek om samen uit te lezen, uit voor te lezen of te zingen. 
Een must voor alle kinderen van 2 tot 88 jaar. 
Ik snap het bevat de verzamelde kindergedichten en kinderliedjes van een van de grootste en geliefdste 
dichters van de twintigste eeuw. Het maakt bij Wilmink nét het verschil tussen een gewoon eenvoudig en 
een meesterlijk eenvoudig gedicht. (citaat: NRC Handelsblad). 
 
Dit boek van Willem Wilmink staan bol van herkenningen voor jong en oud, zoals bijvoorbeeld ‘Heb jij dat 
ook weleens gehad, dat je broek zo nat was en zo zwaar? … Daar moet je niet om treuren, Een natte broek 
kan iedereen gebeuren.’ (‘In je broek geplast’). Wilmink schrijft in ‘Twee lange weken’ over een 
zomervakantie met aanhoudende regen. ‘Een enkele bui had De Bilt ons voorspeld. Dat er dat buitje twee 
weken zou duren, is iets wat De Bilt er niet bij had verteld. … Twee lange weken in een bosrijk gebied. 
Moeder zei steeds dat de lucht wel zou breken, maar wat er ook brak… de lucht was het niet.  
Wie heeft er nu niet zo’n vakantie meegemaakt? 
Ook bespreekt Wilmink met alle gemak de meest lastige onderwerpen, waaronder racisme. ‘Er woont een 
meisje bij ons in de straat, dat met een Surinaamse jongen gaat. Oom Karel moppert dat zoiets niet hoort: 
Laat ze het zoeken bij haar eigen soort… Zo’n oom, daar maak je je wel zorgen om: al tweeënveertig jaar en 
nog zo dom. (‘Wat Karin ervan denkt’). Wat ík ervan denk? Het is een feest van herkenning, de onderwerpen 
in deze verzameling van mooie, ontroerende en eerlijke gedichten. Ik heb het boek in een keer uitgelezen, 
met een brede glimlach op mijn gezicht. 
 
Over Willem Wilmink: 
Willem Wilmink (Enschede 1936‐2003) maakte als kind de oorlog mee. In zijn werk zijn veel indrukken uit die 
periode en de liefde voor zijn geboortegrond terug te vinden. Veel mensen kennen zijn werk van de televisie. 
Hij vormde met onder andere Hans Dorrestijn het Schrijverscollectief. Ze maakten onder andere teksten voor 
de Stratemaker‐op‐zee‐show, J.J. de Bom en Het Klokhuis. Dat was voor behoudende volwassenen nieuw en 
schokkend met teksten ontleend aan de alledaagse kinderwereld als: ‘Rotmeid, pis in je broek’ en ‘ik poep 
een drol in je speelgoedservies’. Het vaak geromantiseerde kinderleven werd bij hem veel realistischer.  
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Willem Wilmink was een tovenaar met taal. Van veel beroemde liedjes weten de luisteraars vaak niet dat 
Willem Wilmink de tekst schreef. Zijn oeuvre is groot en breed. Hij schreef gedichten en verhalen voor 
volwassenen en voor kinderen, teksten voor cabaret en televisie en een driedelige cursus over het schrijven 
van gedichten. Hij ontving veel prijzen voor zijn werk, waarvan de meeste wat minder bekend zijn bij het 
grote publiek. (bron: kb.nl)   


